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Het najaar is dé mix van laatste zonnestraaltjes en de komst van de eerste herfstkleuren aan de bomen. Een
mooie tijd om 'na' te genieten in Sluis. 

Onze 'nageniet' tips voor een bezoek aan Sluis

Beklim dé enige Belforttoren van Nederland, geopend iedere middag van woensdag t/m zondag. 
Iedere zondagmiddag om 15.30 uur beiaardconcert.
Heb je interesse in architectuur? Wandel dan eens langs de kenmerkende huizen van architect Jos Bedaux. 
Hoe maalt de molenaar zijn graan? Je komt het te weten in windmolen De Brak.
Tip voor kids; klimmen, klauteren, glijden in één van de (overdekte) speeltuinen in Sluis.
Sluis heeft een rijk verleden. Geboren uit de grote overstroomde Zwinvlakte in 1140, kwam rond 1250 de
eerste stukjes grond boven water. Wandel over de vesting en verrijk je kennis in het interactieve museum
Het Belfort. 
Geniet van de laatste zonnestraaltjes op één van de gezellige terrassen. 
Wist je dat Johan Hendrik van Dale, de grondlegger van het Woordenboek der Nederlandse taal  ‘De Dikke
van Dale’ uit Sluis afkomstig was? Je vindt zijn standbeeld op het Walplein. 

Ontvang onze nieuwsbrief

https://www.sluisonline.nl/
https://www.sluisonline.nl/aanmelden
https://www.sluisonline.nl/nieuwsbrieven
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