Jantje van Sluis

Jantje van Sluis

Hoog in de Belforttoren staat een houten beeldje, genaamd “Jantje van Sluis”. Dit mannetje in 17e eeuwse
klederdracht slaat met zijn hamer de tijd op de klokken.

Jantje is ‘de’ held van Sluis! We gaan terug naar het jaar 1606. Sluis was in die tijd een machtige vesting. Er
was een sterk Nederlands garnizoen gelegerd. De Spanjaarden wilden met alle mogelijke middelen het gebied
weer in handen krijgen. Zij hadden afgesproken om de aanval in te zetten als de Belforttoren een bepaald uur
zou slaan. Men wachtte en wachtte...uren gingen voorbij en nog steeds had er geen klok geslagen. Wat was er
aan de hand? Die dag was het kermis in Sluis en Jantje kon de verleiding niet weerstaan. Hij daalde de
wenteltrappen van het Belfort af en mengde zich in het feestgewoel en keek te diep in het glaasje. Hierna was hij
niet meer in staat om de klokken te luiden....een geluk bij een ongeluk!

Tip: Proef bij één van de vele horecazaken die Sluis rik is, eens een “Jantje van Sluis” biertje.
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Wist je dat Sluis een stadsomroeper heeft? De belleman draagt het kostuum van het klokkenmannetje en
wordt daarom ook wel "Jantje van Sluis" genoemd.

Een stadsomroeper verkondigde vroeger het nieuws in de stad, toen er nog geen kranten bestonden. Hij bracht
de inwoners op de hoogte van mededelingen van het stadsbestuur en van aanbiedingen van ondernemers.
Tegenwoordig is de stem van de stadsomroeper voornamelijk te horen bij evenementen, plechtigheden en
wedstrijden.

Ook één van de drie Sluise reuzen draagt de naam Jantje van Sluis, zie Sluise Reuzen


https://www.sluisonline.nl/
https://www.sluisonline.nl/aanmelden
https://www.sluisonline.nl/de-sluise-reuzen

	Jantje van Sluis
	Jantje van Sluis


